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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat is er aan de hand met
de mensen in het land van Jesaja?
Zijn er nu ook mensen die zich zo

voelen? Wat zou er moeten gebeuren om deze
mensen hoop te geven?

p
Spel: Er zitten bewegingen en lichaams-
houdingen in het verhaal. Welke zijn dat?
Vertel het verhaal nogmaals en laat de

kinderen het tegelijk uitbeelden.

s
Creatief: Hoe ziet het eruit als een
woestijn verandert in een bloeiend
landschap? De kinderen tekenen

eerst met een grijs potlood een eenvoudig
landschap. Daarna versieren ze het met
bloemen en bomen in verschillende kleuren.

11-12 jaar

l
Gesprek: Het thema van deze zondag
is: Zie je het voor je? Wat zien de
kinderen voor zich als ze naar dit

verhaal luisteren? Kan dat beeld vandaag de
dag werkelijkheid worden? Waarom wel of
niet?

s
Creatief: Jesaja schetst een visioen:
hij vertelt hoe het kan worden. Hoe
zouden de kinderen willen dat het

wordt in ons eigen land of in de wereld? Ze
laten het zien in een tekening of schrijven
het op.

Vertelling 8–12 jaar

Een land van licht en leven
De mensen in het land van Jesaja zijn bang en verdrietig. Ze kijken vaak naar beneden.
Het liefst zouden ze hun ogen sluiten en hun oren dichtdoen. Dan hoefden ze niet te 
zien wat er gebeurde in hun land. Ze zouden de soldaten niet zien, die mensen bang 
maken. Ze zouden niet zien dat hun land vernield en geplunderd was. Maar zodra ze 
even om zich heen kijken, zien ze wat er aan de hand is.

Jesaja is een profeet: hij vertelt de mensen over God. Op een dag klapt Jesaja in zijn 
handen. ‘Let op!’ roept hij. ‘Kijk naar mij. Luister naar mijn woorden. Ik heb goed 
nieuws. Op een dag wordt alles weer goed in ons land.
Nu lijkt het nog een woestijn: een dorre, kale vlakte waar geen leven is.
Maar de woestijn zal gaan bloeien. Daar zorgt God voor. Hij laat bloeien groeien in de 
woestijn. Hij laat bomen opkomen, struiken en gewassen. De woestijn zal zich mooi 
maken: zo laat ze de grootheid van God zien.
Op die dag hoeven jullie niet meer naar beneden te kijken. Je hoeft niet meer te trillen 
van angst of te beven van verdriet. God zet jullie stevig op je voeten: je schouders 
recht, je blik naar voren. Op die dag zullen blinden gaan zien en doven gaan horen. 
Wie nu geen stap kan zetten, zal huppelen en dansen. En wie nu geen woord 
uitbrengt, zal jubelen van blijdschap. Zo verandert God ons land in een land van licht 
en leven.’

Jesaja kijkt naar de mensen die tegenover hem staan. Hij ziet sommigen een beetje 
glimlachen. ‘Op die dag is het feest, in de stad en in het land,’ gaat hij verder. 
‘Wie huilend wegging uit de stad, komt lachend terug. Alle verdriet zal verdwijnen 
uit de stad: uit alle huizen en straten, uit alle hoofden en harten, zal het verdriet 
wegvluchten. En het komt nooit meer terug. Dat is het woord van God!’

Mattijs Weegenaar
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